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NOg altijd ¥ Velo Beheer BV
even ambachtelijk .

Ve poor

DICK SCHUMACHER

Postbus 27
2990 AA Barendrecht

Kaasspeciaalzaak De Weypoort
Middenbaan 87
telefoon: 0180 - 61 29 29

www.deweypoort.nl

Voordijk 275
2992 AL Barendrecht

Dimago® is ons exclusieve merk lak- en muurverf. Onze verf
(ook de grondverf) is te mengen in maar liefst 1950 kleuren.

Verkrijgbaar in diverse glansgraden, waarbij dimago® zijdeglans
ook in een watergedragen kwaliteit verkrijgbaar is.

Pliddenbaan 81 Bazrendsecht Q/ Zﬂ

/el. 0780 672059
Dorpsstraat 129, 2992 BD Barendrecht,

Tel.: 0180 - 61 33 46, www.ribadetail.n|
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Een familiebedrijf dat 100 jaar bestaat. Zeker in de huidige
snelle wereld lijkt dat een prestatie die niet meer van deze tijd is.

Momenteel behoort Berkman Energie Service tot éen van de grotere
onafhankelijke leveranciers van brandstoffen en smeermiddelen in Nederland.
Zaken doen met Berkman Energie Service betekent betrouwbaarheid,
duidelijkheid, maar vooral op een plezierige manier zaken doen met elkaar,

Plezierig zaken doen betekent voor ons:

Wat maakt ons bedrijf voor u plezierig? De medewerkers, de producten,
de prijzen? Woorden alleen zijn hierbij onvoldoende. Maak persoonlijk
kennis met ons en ervaar voor uzelf de plezierige sfeer en duidelijke
cultuur van Berkman Energie Service!

* Maatwerk leveren Dag en nacht bereikbaar zijn
« Weten wie onze klanten zijn Kwaliteitsproducten tegen
* Onze jarenlange kennis en concurrerende prijzen

ervaring aan u beschikbaar Duidelijke afspraken zonder
stellen kleine lettertjes

Berkman Energie Service B.V. indersweg 34 « 2991 LR Barendrecht « 0180-643643
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Het brood van
Bakkerij Pot is
net zo'n feest

In de luxe
winkels van
bakkerij Pot
g vindt u een zeer

4 ten. Voor u
L] zekeraanleiding

ED bakkerij pot

Bakkerij:Singel 29 - 2992 BN
Barendrecht Tel.: 0180 - 613 356

Filialen:

Onderlangs 15 Barendrecht
Tel.: 0180 - 612 043

het adres voor

tanken wassen
shoppen

aanhangwagen
verhuur

p/tstop van Barendrecht l
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Middelweg 3 - Barendrecht

VIJFVINKEL

SCHOENEN

Middenbaan 98 ¢ 2991 CT Barendrecht
Tel. 0180 - 613221 » Fax 0180 -611 314

Dorpsstraat 141 - 2992 BD Barendrecht - tel: 0180-612130
www.diggels-eetcafe.nl

EN OCCASION

KASTEN

STREEKS UITEIGENFABRIEK’

N.A. VAN DEN HOVEN & ZN. B.V.
[VDHSAFES.NL / TEL.0180-612988

Van der Linden

L

Internationaal Transport
Agrarisch Loonbedrijf
Garagebedrijf

Koedood 27 Barendrecht Tel. (0180) 612911 Fax (0180) 620391




vof

KTV e hi-fi e video

lektronika

' ONDERLANGS 1 BARENDRECHT
I 'TELEFOON (0180) 69 00 50

Automobielbedrijf M. Vogelaar | C10°/ampen ¢t

Onderhoud - reparaties - verkoop automobielen

APK keuringen bUIzen

v.d. Meulenstraat 6 - 2992 KM Barendrecht '
Telefoon 0180-394666

Bespaar tot 50%
op uw ICT en telefonie met

paul casteleijn

@ DIGISOURCE HOVENIERS:

UW DIGITALE BRON!

© | M ®
TELEFONIE CONNECTIVITEIT DIGISOLAR

Bel 088 3 444 777 of ga naar digisource.nl Noldijk 126 2991 VL Barendrecht

. aplires Tel. 078-6771123 Fax.078-6771118
en ontvang gratls een VrIJb|IJV6nde offerte asa
www.paulcasteleijn.nl

Barendrecht - Tel. (0180) 61 35 22 - Fax (0180) 61 91 60
Postadres: Postbus 6 - 2990 AA Barendrecht
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Ledenadministratie

Voor aanmelding voor en opzegging van het lidmaatschap alsmede voor het doorgeven van een adres-
wijziging gelieve u contact op te nemen met de ledenadministratie:

Mw. N. Verschoor, Scheldestraat 61, 2991 AJ Barendrecht, 0180-617962

e-mail: info@historischbarendrecht.nl

De contributie bedraagt € 17,50 per jaar. Een extra bijdrage is altijd welkom.

Op de voorplaat

Maquette Bakkerij Pot (detail). Foto: Roroba
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Van de redactie

Winter ... hoe was het ook alweer? Veel sneeuw en ijs hebben we de laatste jaren niet gezien. Voor de één
een zegen, voor anderen, die graag een baantje willen schaatsen, is het geduldig wachten op natuurijs. Zij
zijn tot die tijd aangewezen op de kunstijsbaan.

Hoe anders was dit in de winter van 1964. Van een Barendrechtse inwoner ontvingen wij een zwart-wit
opname uit die tijd. Een foto van een ondergesneeuwde auto in de Irenestraat, waarop te zien is dat er een
dik pak sneeuw gevallen was. Omdat jonge kinderen zoiets nog niet in Barendrecht op straat hebben
meegemaakt, kunnen we ze wel zeggen: ‘gelukkig hebben we de foto’s nog’.

De binnenkerstmarkt bij de Historische Vereniging
tijdens het jaarlijkse WinterFeest is ook het afge-
lopen jaar weer een succes geweest. Een groot aantal
bezoekers van het Oude Dorp bracht ook een
bezoekje aan onze binnenkerstmarkt en dat zorgde
voor een gezellige drukte in kerstsfeer. Naast een
aantal kramen was er ook een voorstelling van de
eigen dvd’s met als publiekstrekker de film van het
oude dorp uit 1963. Een film door onze vrijwilliger
Ted van Dongen voorzien van de nodige aanpassin-
gen. Het gevolg was dan ook dat we deze dag
uitverkocht waren met deze film. Nadat ze waren
bijgemaakt, hebben we ze volgens bestelling nog
v66r de kerst bij de mensen kunnen afleveren.

Ondertussen hebben we de eerst expositie van 2016 al weer achter de rug. Een tentoonstelling over Art
Deco- en Jugendstil-objecten, met als extra een maquette van bakkerij Pot zoals deze in 1907 aan de Singel
in Barendrecht bestond.

In deze editie van het Contactblad vindt u weer een gevarieerd aantal artikelen, zoals het verslag van een
bezoek aan een Barendrechts bedrijf, het verslag van een doktersbezoek, een verhaal over hondenkarren
en herinneringen aan de ‘legebordenbuurt’.

Daarnaast uiteraard verenigingsnieuws, zoekplaatjes en nog veel meer interessante zaken.

Wij wensen u veel leesplezier.




Van de voorzgitter

Janny Schaap

OP HET MOMENT DAT U DIT LEEST IS HET NIEUWE JAAR AL WEER DRIE MAANDEN OUD. WE BEGONNEN
HET NIEUWE JAAR OP DINSDAG 5 JANUARI MET EEN NIEUWJAARSRECEPTIE VOOR ONZE VRIJWIL-
LIGERS. IK HEB DAAR ENKELE WOORDEN TOT DE AANWEZIGEN GERICHT. Bl DEZEN WIL IK U HIER
DEELGENOOT VAN MAKEN.

Ik vind het fijn dat u allen in zo’n grote getale aanwezig bent. Als het weer hier zo was als in het noorden,
denk ik niet dat we de receptie door hadden laten gaan.

Als we terug kijken, kunnen we trots zijn op wat we het afgelopen jaar weer met zijn allen voor elkaar
hebben gekregen.

De tentoonstellingen, met als hoogtepunt “Hoera 70 jaar bevrijd”, de taxatie-dag en de Kerstmarkt.
Verder houden wij ons ieder dinsdag en de dagen daarnaast bezig met:

e het verwerken van de foto’s;

e de ledenadministratie;

e inname van nieuw ingebrachte stukken, het fotograferen en archiveren hiervan;
e repareren, veranderen en sjouwen in het gebouw;

interviews afnemen met oud-Barendrechtse bedrijven;

e maken van het contactblad en het rondbrengen;

e de Public Relations verzorgen;

e de aktes en andere oud geschriften vertalen en uitwerken;

e de bibliotheek op orde houden;

e de bodemvondsten uitzoeken, archiveren en tentoonstellingswaardig maken;
e de website up-to-date houden;

e de koffie en de thee verzorgen en het gebouw schoonmaken;

e uitzocken van dubbele collecties en het verkopen daarvan.

e het beleid van de gemeente en andere instanties volgen, als er veranderingen plaatsvinden in de
historische cultuur en andere zaken die voor belang zijn voor de historie van Barendrecht;

e de films maken en de verkoop regelen.

Het is te veel om op te noemen en ik heb vast nog wel het een en ander vergeten. Daarbij hebben we als
bestuur natuutlijk ook vergaderd. Dit doen we zo ongeveer om de 6 weken.

Ik kan jullie ook vertellen dat we het werk in het veld voor wat betreft bodemonderzoek ook weer
opgepakt is door Ton Blinde.

Er zijn plannen om een wisseltentoonstelling te maken met bodemvondsten uit Barendrecht.

We hebben het afgelopen jaar ook een eigen Facebook-pagina gemaakt. Je moet met de moderne tijd mee
om niet buiten de boot te vallen.

In het afgelopen jaar hebben helaas een aantal van ons wat vervelende ervaringen gehad met hun
gezondheid en we hopen dat ze allemaal weer spoedig mogen herstellen als dat al niet gebeurd is.

Ik wil nu proosten op het jaar wat voor ons ligt. We gaan er weer wat moois van maken met elkaar!

Dank jullie wel!




Verenigingsnienws

Algemene Ledenvergadering

Hiermee nodigt het bestuur van de Historische Vereniging Barendrecht u van hatte uit voor de Algemene
Ledenvergadering, die gehouden zal worden op dinsdag 19 april 2016. De vergadering vindt plaats in
D’Ouwe School en vangt aan om 20.00 uur.

Opening
Vaststelling van de agenda

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 19 mei 2015

1

2

3

4 Ingekomen stukken
5 Jaarverslag van de secretaris

6 Jaarverslagen van de werkgroepen
7 Jaarverslag van de penningmeester

De onder 3, 5, 6 en 7 genoemde verslagen zijn op verzock een week voor de vergadering te ver-
krijgen bij de secretaris en liggen tevens op de vergadering ter inzage.

8 Verslag van de kascontrolecommissie
9 Verkiezing van de nieuwe kascontrolecommissie

10 Bestuursverkiezing
De heren D. Mooyaart en J. Verschoor en de dames M.H. de Bruijn, J.P.Schaap en
J.W.M. Verboom zijn aftredend. De heer J. Verschoor stelt zich niet herkiesbaar. De overige
aftredende bestuursleden stellen zich herkiesbaar. Volgens artikel 13 lid 3 van de statuten kunnen
vijf of meer leden voor aanvang van de vergadering schriftelijk aan het bestuur kandidaten kenbaar
maken.

11 Bestuursbeleid
12 De begroting
13 Vaststelling van de contributie

14 Rondvraag

Na afloop van de vergadering zal Roelof Roomer een toelichting geven op het catalogiseren van de
objecten uit de verzameling van de HVB.

Om vast te noteren: De Algemene Ledenvergadering 2017 wordt gehouden op 31 januari 2017.

Een model vol nostalgie

Weet u het nog? In het midden van de vorige eeuw gingen we naar de winkel van bakker Pot aan de
Singel. Een winkel voor brood (onder andere wit, knipbruin, Tarvo en King Korn brood) maar vooral ook
een winkel vol lekkernijen. In het museum van de Historische Vereniging gaan we terug naar die tijd; sinds
kort staat daar (in bruikleen) een maquette van de bakkerij, gemaakt door de heren Volkers en Gouw uit

Heerjansdam. De maquette is gemaakt op schaal 1:12 en toont de bakkerij annex winkel tot in het kleinste
detail.




Ingebrachte stukken

Van een Barendrechtse inwoner ontvingen we een aantal foto’s uit de jaren zestig van de vorige eeuw van
enkele straten in de Oranjewijk. Opnames die nog niet in ons bezit waren en dus een welkome uitbreiding
vormen van ons bestand. Hierbij willen we tevens een oproep doen aan de lezers van ons Contactblad.
Wij hebben niet zo veel (oude) foto’s van de Oranjewijk en de Zecheldenbuurt (De Ruyterstraat,
Trompstraat, Evertsenstraat en Piet Heinstraat). Bent u in het bezit hiervan en bent u bereid ze door ons
te laten kopiéren en digitaliseren, laat het ons dan weten. We maken hiervoor dan afspraak. Foto’s van de
overige Barendrechtse wijken kunnen natuutlijk ook een interessante uitbreiding van ons bestand zijn.

Een vijftigjarig huwelijksfeest

Op 17 december 2015 waren Janine en Simon Hazenbrock
vijftig jaar samen. Een gouden huwelijksfeest dat binnen de
vereniging niet onopgemerkt voorbij ging. Na cen korte
toespraak van onze voorzitter Janny Schaap overhandigde zij
namens de vereniging een prachtig boeket bloemen.

Simon refereerde kort aan die bijzondere dag vijftig jaar geleden.
De trouwlocatie was het oude Gemeentehuis aan de dijk in
Capelle aan den IJssel en het is hun beide bijgebleven dat het die
dag erg slecht weer was.

Hondenkarren in Rotterdam en Barendrecht

Maaike Roomer-van Roosmalen
Bron: “Ons Rotterdam”

Hondenkarren en trekhonden waren in de eerste helft van de vorige eeuw in het straatbeeld van
Rotterdam en Barendrecht een normaal dagelijks verschijnsel. “Trekhonden-ellende, in ‘t bijzonder in
Rotterdam’ was de titel van een in 1915 gratis verspreide brochure. Maar was dat wel nodig, werd dat niet
overdreven? In 1910 was toch een Trekhondenwet ingevoerd? Rotterdam was met ruim zesduizend stuks
de stad met de meeste trekhonden in ons land. In Amsterdam mochten geen trekhonden in de kom van
de gemeente komen, enkel langs een grens in de buitenwijken. In Rotterdam en Barendrecht gebruikten
kleinen middenstanders zoals bakkers, groenteboeren melk- en petroleumventers ze als trekdier.




Uit het fotoarchief van de Historische Vereniging Barendrecht vindt u hieronder drie voorbeelden van het
gebruik van een hond als trekdier. De eerste foto laat een toepassing zien in de land- en tuinbouw. Het is
een opname uit 1915 met van links naar rechts: Jan Stolk, Kees den Otter en Wout Nouwen, met
‘aardbeientipsen’ op de kar. De tweede foto uit 1930 is gemaakt aan de Charloisse Lagendijk. De
weilanden lagen bij de ‘Roobol stee’ rondom de boerderij en de hondenkar werd gebruikt bij het melken.
Links op de foto Jan Roobol en rechts op de foto Willem Roobol. De derde foto is een heel bijzondere.
Deze opname is gemaakt in 1883 aan de Carnisseweg in Barendrecht. Een hondenkar met twee honden,
op de kar een mand met eieren en naast de kar J. Jongenotter.

Een hond was klein en in aanschaf, voeding en huisvesting goedkoper dan een paard en in dichtbebouwde
gebieden veiliger. In de eerder genoemde brochure werd aandacht gevraagd voor de veelal slechte
behandeling van de trekhond en het lichamelijk ongeschikt zijn als trekdier. Denk daarbij aan weke voet-
zolen, beendergestel en dergelijke. De wet uit 1910 stelde een aantal eisen zoals een minimale
schouderhoogte van 60 cm. Er mochten hooguit drie honden voor de kar of twee eronder. Kreupele en
schurftige dieren werden uitgesloten, evenals gewonde, zichtbaar drachtige en zogende en nog niet
volwassen dieren. Houders van trekhonden moesten geregistreerd staan en de kar moest zijn uitgerust met
een drinkbak en een ligplank. Iedere trekhond kreeg een eigen penning aan de halsband met daarop een
registratienummer, het jaartal en de naam van de gemeente waar de penning was verstrekt. Er
mochten niet meer dan twee personen op de kar. Maar in de Verordening op de Straatpolitie
te Rotterdam valt in artikel 98a lid b wel te lezen: ‘Het is aan eigenaars, verhuurders of
gebruikers met één of meer honden bespannen voertuigen verboden zulk een voertuig
op de straat te laten gaan, indien het met de daarop geladen goederen een gewicht
van 1440 K.G. te boven gaat’. Dus tot 1440 kg. Was er geen enkel probleem.
Agenten moesten toezien op het handhaven van de Wet tot Bescherming van de
Trekhond, maar in de praktijk ging dat vaak niet verder dan het opmeten met een
houten schoftmeter of de honden wel groot of sterk en gezond genoeg waren om
hun last te trekken. Maar tegen de houders van afgebeulde, mishandelde, ondervoede,
hongerige, schurftige en uitgeputte honden werden weinig processen verbaal opgemaakt,
het bleef meestal bij een waarschuwing.
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In 1912 werd de Anti-Trekhonden Bond opgericht, om een ecinde te maken aan de ellende waaraan
dagelijks duizenden honden blootstaan, om een groot aantal ruwe en gewetenloze trekhondenhouders het
recht te ontnemen nog langer dieren uit te buiten en te mishandelen. In Groot-Rotterdam uit 1927 is een
afbeelding te zien met daarop een bord ‘Duld geen mishandeling van den trekhond’ dat op verschillende
plaatsen in Rotterdam was aan gebracht. Met ingang van 1962 werd met het invoeren van de Wet op de
dierenbescherming onder andere ook het verbod op het gebruik van trekhonden een feit. De hondenkar
werd een museumstuk.

Maar met het verdwijnen van alle hondenkarren verdween niet het begrip dat een hond een onmisbare
hulp kan zijn bij het vervoeren van een last. Het leefde nog jaren voort in de elektrische voortgedreven
wagentje ... de ijzeren honden.

Kwaliteit leveren en betrouwbaar ijn

De historie van Barendrechtse (familie)bedrijven

Wim de Regt en Roelof Roomer

BARENDRECHT KENT TALRIJKE (FAMILIE)BEDRIJVEN MET EEN LANGE EN BOEIENDE GESCHIEDENIS.
IN EERDERE UITGAVEN PUBLICIEERDE HET CONTACTBLAD REEDS VERHALEN OVER DERGELIJKE
ONDERNEMINGEN. DE SERIE WORDT VOORTGEZET MET DE HISTORIE VAN LOODGIETERSBEDRIJF
N.A.J. DEN DRIJVER.

“Thuis waren we straatarm. Straatarm! M’n moeder kon soms niet

eens een brood kopen. Daar was geen geld voor. Maar echt honger
hebben we niet geleden.”

De herinneringen aan zijn vroegste jeugd in Rotterdam staan Dirk den
Drijver (91) nog haarscherp voor de geest. “We waren met z’n elven —
vader, moeder, zes jongens en drie meiden. Het gezin had nég groter
kunnen zijn, als twee kinderen — een jongen en een meisje — niet
waren gestorven. Aan de Hoge Boezem, niet ver van het Oostplein,
woonden we in de kelder van wat vroeger cen rijkeluishuis was
geweest. Als we door de ramen naar buiten keken, zagen we alleen de

Kort voor zijn overlijden in
februari 2015 had de redactie van
het Contactblad een uitgebreid
interview met Dirtk den Drijver
over de historie van het familie-
bedtijf waarvan hij lange tijd
mede-eigenaar is geweest. Zonder
enige aarzeling was hij bijna drie
uur aan het woord. De weergave
van zijn interessante verhaal heeft

. . . eresulteerd in bijgaand artikel.
benen van voorbijgangers. Meer uitzicht was er niet.” g &

‘M’n vader bouwde remmingswerken langs kades in de haven. In de
zomer verdiende hij daarmee een redelijk loon. Maar ‘s winters was er
geen werk en waren er dus ook geen inkomsten. Ik weet nog goed
dat een cent een heel bezit was. Met een dubbeltje op zak voelde je je
rijk. Met een van mijn broers vingen we een enkele keer een
loslopende hond of kat en brachten die naar een handelaar in
beestenvellen. Daar verdienden we een dubbeltje mee. We wisten dan
niet hoe we het hadden — een dubbeltje! Thuis vertelden we er niets
over. Moeder was heel streng. Wie niet luisterde, moest het voelen.
Een hond vangen en verkopen — dat kon natuurlijk helemaal niet in
haar ogen.’

De klassiek gemeubileerde bungalow aan de Noldijk die uitkijkt op
een wei met achttien kangoeroes en daarachter het water van ‘t
Waaltje, staat in flagrante tegenstelling tot de armoedige kelderruimte
in Rotterdam en daarna de bescheiden woning aan de Westvarken-
oordseweg op de zuidelijke Maasoever. De eigenaar moet een ver-
mogend man zijn. Dirk den Drijver ontkent het niet. Hij heeft met
het loodgietersbedrijf niet slecht geboerd, maar hij heeft er wel heel
Dirk den Drijver lang en heel hard voor gewerkt, aanvankelijk samen met twee broers
en later met een ploeg ervaren vaklieden.
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Puttend uit zijn encyclopedische geheugen kan hij er uren boeiend en zonder een hapering over vertellen.
Het is het verhaal over een familiebedrijf dat in Barendrecht en verre omgeving een solide reputatie heeft
verworven, dankzij vooral de durf, het inzicht en het doorzettingsvermogen van broer Nico. Hij was het
die in 1951 het loodgietersbedrijf van Henk Vogelaar aan de Dorpsstraat 82 overnam. Zijn schoonvader
had hem getipt dat die zaak te koop was.

Van de zes broers uit het hervormde gezin Den Drijver waren er vijf loodgieter. Drie van hen waagden
het om hun vaste baan op te geven voor een onzekere toekomst als mede-eigenaar van een bescheiden
zaak. Broer Jan — hij was in 1951 33 jaar — hoefde aanvankelijk niet zo nodig. De vier jaar jongere broer
Nico werkte bij het Gemeente Energie Bedrijf (GEB) in Rotterdam; hij was dus ambtenaar, met een vaste
baan en uitzicht op een pensioen — een benijdenswaardige positie in die tijd.

Broer Dirk had ook niet te klagen. Zijn werkgever had veel met hem op en vertrouwde hem met een
gerust hart grote projecten in de nieuwbouw toe. Ook voor de jongste van het trio was er dus geen
dringende reden om zijn baan op te zeggen. De onderwijzer op de lagere school met wie Dirk een goede
band had, had het al voorspeld: ‘Ditk, jij gaat het maken,” vertrouwde hij zijn pupil toe. Tk was toen
veertien jaar en ik begreep niet waar die meester het over had. Later heb ik nog vaak aan zijn woorden
teruggedacht. Hij heeft het goed gezien,” beaamt de hoogbejaarde oud-ondernemer.

Loodgieter Henk Vogelaar wilde van zijn bedrijfje af in verband met zijn besluit om naar Canada te
emigreren. Daar had hij geld voor nodig: hij vroeg drieduizend gulden voor zijn zaak. Nico den Drijver
(destijds 29 jaar) leende de koopsom van een familielid en werd eigenaar van de werkplaats, winkel en
woning.

Spoedig na de overname werd broer Jan mede-eigenaar en kreeg het loodgietersbedrijf de voor de hand
liggende naam ‘Gebroeders den Drijver’. Broer Jaap die niet bij de aankoop was betrokken, was vanaf de
cerste dag wel een ervaren medewerker, evenals broer Dirk. Broer Piet, in dienst van het GEB in
Rotterdam en in Barendrecht bekend als ‘Piet de gasman’, hielp in de avonduren mee; hij was weliswaar
gasfitter geworden, maar had het loodgietersvak niet verleerd. Zijn karwei was de reparatie van lekke
gleters van tuinders. De vrouw van Nico ontfermde zich over de winkel.

De wind mee

Gebroeders den Drijver was al heel snel een goed draaiende onderneming. Het bedrijf had in de
naootlogse jaren bovendien de wind mee. Er werd veel gebouwd, en dat leverde veel loodgieterswerk op.
Nico den Drijver was en bleef de stuwende kracht. Broer Dirk had in zijn vorige baan talrijke relaties
aangeknoopt met aannemers die hem op hun beurt hadden leren kennen als een kundig vakman. Zij
vertrouwden het bedrijf van de broers met een gerust hart opdrachten toe.

Daarnaast had Nico goede contacten met de gemeente Barendrecht; die waren vaak ook smeerolie bij het
werven van orders. De woningbouwvereniging Patrimonium was eveneens een vitale schakel in het
netwerk. Voor de huizen die in de jaren 50 en ‘60 van de vorige eecuw in opdracht van de woning-
corporatie werden opgetrokken, werden de loodgieterskarweien doorgaans aan de broers Den Drijver
gegund.

Het zogeheten burgerwerk was ook een belangrijke activiteit: de reparatie van lekkende daken, dakgoten
en leidingen van bestaande woningen. Het bedrijf had, kortom, stevige poten waarop het gezond groeide.

Terugblikkend vertelt Dirk den Drijver dat het er in de eerste tijd heel simpeltjes toeging. ‘Alles zat in ‘t
koppie.” De broers hielden zich stipt aan de regels die ze zichzelf hadden opgelegd. ‘We leverden vakwerk.
En als je doet wat je hebt beloofd, als je betrouwbaar bent, levert dat opdrachten op.’

Hij zegt het met stemverheffing, omdat die instelling altijd de rode draad in zijn ondernemersbestaan is
geweest. ‘Als eigen baas was je dag en nacht met de zaak bezig. Je was er voor honderd procent bij
betrokken. Dat moest! Als het nodig was, werkten we van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds elf, twaalf uur.
Ik wil me niet op de borst kloppen, maar ik durf wel te zeggen dat alles wat we hebben aangepakt, een
succes is geworden, omdat we er volledig achter stonden en omdat — dat moet ik 66k zeggen — het geluk
vrijwel altijd aan onze kant stond.’
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Uitbreiding

Tien jaar nadat broer Nico het bedrijf van Henk Vogelaar had overgenomen, volgde de cerste grote
uitbreiding. Tegenover de woning en de werkplaats in de Dorpsstraat (thans Middenbaan) werd een
bestaand pand gesloopt en verrees een showroom, met daaronder een werkruimte. De showroom — een
verrijking van de in attractie groeiende winkelstraat — werd het domein van Nico.
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Dirk den Drijver was de man van de grote projecten, maar Nico schepte veel genoegen in het contact met
bezoekers die zich door hem lieten informeren over gashaarden, sanitair, badkamers en keukens. Zo was
er dus een duidelijke scheiding tot stand gekomen in de werkzaamheden van de twee broers.

Broer Jan was al eerder afgehaakt en had een loodgieterszaak aan de Putsebocht in Rotterdam-zuid
overgenomen. Hij heeft maar een paar jaar meegewerkt en was al gestopt véo6r de verhuizing naar de
overkant van de Dorpsstraat. Broer Dirk werd toen mede-eigenaar van het familiebedrijf.




Kort na het overlijden van Nico den Drijver in 1984 ging de zaak failliet. Het bedrijf miste zijn inzet en
redde het niet. Niek-Jan den Drijver, zoon van Nico, maakte onder de naam Loodgietersbedrijf N.A.J. den
Drijver een doorstart met de werkplaats aan het Achterom. In tegenstelling tot zijn vader had hij weinig of
niets met de showroom op. Daarvoor was dus geen tweede leven weggelegd, tot verdriet van vele
inwoners van Barendrecht die met de sluiting van de showroom een vertrouwd adres voor de aanschaf en
installatie van badkamers en keukens kwijt waren.

Broer Dirk (destijds 62 jaar) werd als gevolg van het faillissement werkloos en besloot zichzelf te
pensioneren. Maar toen in 1995 zijn zoon Nico op 49-jarige leeftijd plotseling overleed, nam hij bij diens
loodgietersbedrijf het heft in handen. Hij had de meeste kennis en ervaring in huis om die zaak voort te
zetten. Met de zoon van Nico had hij afgesproken om twee jaar de directie te voeren. Na afloop van die
periode was het aan zijn kleinzoon Dirk om te beslissen of hij de leiding al dan niet wilde overnemen.

Het was een overeenkomst waarmee grootvader en kleinzoon goed konden leven, 66k toen Dirk junior
kenbaar maakte dat hij niet in de voetsporen van zijn opa en vader wilde treden. ‘Hij koos ervoor om als
zzp’er — zelfstandige zonder personeel — verder te gaan. Het komt erop neer dat hij zich nu verhuurt aan
aannemers voor loodgieterswerk in nieuwbouw, zonder de rompslomp van eigen personeel. Tegen het
laatste zag hij erg op.” Het besluit van de kleinzoon betekende het einde van het bedrijf dat zijn vader was
begonnen. De twaalf werknemers werden met een ‘keurige regeling’ ontslagen.

Broer Dirk, sinds vier jaar weduwnaar, ziet tevreden en voldaan terug naar het verleden, zoals hij voor-
heen altijd naar de tockomst heeft gekeken — naar nieuwe kansen.

Hij heeft zijn verhaal verteld. Kwiek staat hij op uit zijn fauteuil, loopt naar het raam en wijst naar de
kangoeroes die lenig door de wei springen.

Ik ben er met drie begonnen. Het is inmiddels een flinke kudde.” De gepensioneerde loodgietersbaas is
‘vechouder’ geworden. Hij beleeft er onmiskenbaar veel plezier aan.

(Met dank voor de medewerking van mevrouw Janny Schaap, dochter van wijlen Nico den Drijver).

De ‘Legebordenbuunrt’

Arco van der Lee

IN HET PROGRAMMA MIDDAG AAN DE MAAS VAN RADIO RIJNMOND VERTELDE IK IN DECEMBER IETS
OVER DE BEGINJAREN VAN DE ORANJEWIJK, OOK WEL ‘LEGEBORDENBUURT’ GENOEMD. VOOR WIE DE
UITZENDING GEMIST HEEFT, IS HIER DE TEKST ERVAN.

Vanaf het begin van de jaren dertig werd in Barendrecht een nieuw wijkje gebouwd. De huizen lagen
buiten het dorp, maar wel naast het toenmalige station. Rotterdammers die hier een huis betrokken,
konden per trein gemakkelijk naar hun werk in de Rotterdamse binnenstad reizen. Bij de andere
Barendrechters kreeg de wijk al snel de bijnaam ‘legebordenbuurt’.

De eerste drie straten van deze Oranjewijk (ook wel Stationswijk genoemd) waren de Emmastraat,
Julianastraat en Wilhelminastraat, vanaf ongeveer 1930. De bouw ging na de ootlog door.

Wat kostte nou zo’n huis?
In 1928 kostte de bouw van een ‘landhuis’ in de Julianastraat 7075 gulden. Toen een enorm bedrag.

Hoe kwam de wijk aan die bijnaam?

De nieuwe bewoners hadden veel geld uitgegeven voor deze koophuizen. Ze moesten dus zuinig leven.
Ze kochten levensmiddelen in afgepaste hoeveelheden. Blijkbaar veel minder dan de andere Baren-
drechters. Die hadden het al snel over de ‘legebordenbuurt’.

Die benaming werd actueel aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. De bewoners van de wijk hadden
nauwelijks contact met de boeren en tuinders uit de omgeving. Voedsel was hier tijJdens de Hongerwinter
schaarser dan in de rest van de gemeente. In de wijk werd dan ook een gaarkeuken opgezet.
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De Stationswijk werd ook wel ‘witteboordenbuurt’ genoemd, wat sloeg op het werk wat de bewoners
deden in Rotterdam.

Hebben er bekende mensen in de wijk gewoond?

Eén van de eerste bewoners van de Oranjewijk was de latere striptekenaar Marten Toonder. Hij heeft aan
de Wilhelminastraat 8 gewoond. Hij is bekend als de schepper van Ollie B. Bommel en Tom Poes.
Toonder woonde er met zijn ouders en zijn broer aan het begin van de jaren dertig. De huizen waren toen
gloednieuw.

Hoe hij het er vond? ‘Barendrecht was een naargeestig gehucht. Het deugde er niet en ons huis had dan
ook een slechte sfeer’. Dat schreef hij in zijn autobiografie.

Maarten Toonder omschreef de buurt zo: ‘Een ondernemer had er een nieuwbouwwijkje gezet dat
misplaatst in de weilanden stond, zonder door enig natuurschoon gerechtvaardigd te worden’.

Vader Toonder was kapitein, maar stond door de crisis op wachtgeld. Ze verhuurden hun huis in
Rotterdam en huurden een huis in de Oranjewijk. Dat was blijkbaar goedkoper.

Vader Toonder had niets te doen en had dus alle tijd om bij de eigenaar (de buurman) te klagen over de
gebreken van het huis. Hij kreeg ruzie met de loodgieter, de elektricien en met de verhuizers. Toen vader
Toonder in 1932 weer werk kreeg als gezagvoerder van een schip, is het gezin snel weer naar Rotterdam
vertrokken. Toonder heeft hier geen boeken geschreven. Samen met zijn broer experimenteerde hij wel
met tekenen en schrijven.

Het huis aan de Wilhelminastraat 8 staat op de gemeentelijke monumentenlijst. Die vermeldt trouwens als
bouwjaar 1935. Toch wel merkwaardig ...

Suze Groeneweg (1875-1940) was het cerste vrouwelijke Tweede Kamerlid in Nederland. Groeneweg was
een vurig pleitbezorgster van volksonderwijs. Ze was zelf onderwijzeres in Rotterdam.

Groeneweg was bestuurslid van de SDAP toen bij de grondwetsherziening van 1917 behalve het algemeen
kiesrecht voor mannen ook het passief vrouwenkiesrecht werd ingevoerd. Toen in 1918 de eerste
verkiezingen onder het nieuwe systeem werden gehouden, werd zij kandidaat gesteld en verkozen. Ze
zetelde in het parlement tot 1937. Naast Kamerlid was ze ook Statenlid en lid van de gemeenteraad van
Rotterdam. Vurig socialiste, volgens burgemeester P.J. Oud geen ‘katje om zonder handschoenen aan te
pakken’. Ze was actief in de drankbestrijding, was pacifiste en antimilitariste.

Ze verhuisde in 1933 van Rotterdam naar Barendrecht. Ze bewoonde ‘De Rozenhof’, een huis aan de
Wilhelminastraat 2. Het lag tegenover het station en het stationskoffiehuis.

Het huis bestaat nog steeds. Het station is echter gesloopt. Het stationskoffichuis brandde in de jaren
tachtig af en werd vervangen door een lelijk kantoorgebouw.

Suze Groeneweg overleed op 19 oktober 1940.

Links het voormalige woonhuis van Marten Toonder. Rechts huize De Rozenhof, waar SDAP-kamerlid Suze Groeneweg woonde.
(foto’s Arco van der 1 ee)
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De straten waren genoemd naar leden van het Koninklijk Huis. Leverde dat geen probleem op in
de oorlog?

Begin mei 1942 kregen verschillende straten van de Oranjewijk nieuwe namen. De straten die waren
genoemd naar levende leden van het Oranjehuis werden nu naar zechelden genoemd.

e  Beatrixstraat werd Evertsenstraat

e Julianastraat werd Trompstraat

e  Wilhelminastraat werd De Ruyterstraat

e  Prins Bernhardstraat werd Piet Heinstraat

e Irenestraat werd Van Galenstraat

De Emmastraat en de Prins Hendrikstraat kregen geen nieuwe namen. Emma en Hendrik waren al
overleden. Na de bevrijding in 1945 keerden de oude straatnamen terug,.

Het is verwarrend voor mensen die zich in de geschiedenis van Barendrecht verdiepen. Verschillende van
die zecheldennamen werden in de jaren vijftig gebruikt voor een nieuwe wijk: de Zeeheldenbuurt. Goed
opletten dus als je een oude ansichtkaart van de Trompstraat ziet.

Hoe ging het na de oorlog verder?

Na de ootlog werd de wijk uitgebreid met nieuwe straten, waaronder de Marijkesingel en de Prins
Mauritsstraat. Het station werd in de jaren zeventig verplaatst, zodat de inwoners nu iets verder moeten
lopen als ze met de trein naar hun werk in Rotterdam gaan.

Een aantal huizen is gemeentelijk monument, waaronder de huizen van Marten Toonder en Suze
Groeneweg. Er wordt aan gewerkt om de buurt de status ‘beschermd dorpsgezicht’ te geven.

(Dank aan Corrie Ratsma en Ton van de Garde van de Historische Vereniging Barendrecht voor hun hulp
bij het samenstellen van dit verhaal.)

)

We zijn niet gomaar ‘kennissen

We ‘kennen’ elkaar en delen historie

Roelof Roomer

Ontmoet u iemand voor de eerste keer ? De kans is groot dat deze persoon dichter bij u staat dan u zou
vermoeden. Leg alle moderne media zoals sms, twitter, facebook, en weet ik wat er al niet meer aan
“contactarme middelen” bestaan, maar opzij en begin een gesprek. Ik noem dit contactarme middelen:
“Men communiceert de hele dag, maar ziet en spreekt elkaar niet meer”. Daarin zit het verschil, er gaat
niets boven een goed gesprek met iemand die tegenover je zit.

Zo op het eerste gezicht lijkt bovenstaande tekst een apart begin, aan mij de taak om u te laten zien hoe
een gesprek er toe kan leiden dat je op enig moment denkt: “Nog even en we zijn familie van elkaar”. Ik
werd op het idee gebracht door iemand die ik ook voor het eerst ontmoette tijdens een retinie. “Heb je
wel eens nagedacht over hoe dicht wij met z’n allen bij elkaar staan?” sprak deze persoon. ”We hebben
meer gezamenlijke kennissen dan je denkt hoor, het enige wat je moet doen is met elkaar praten. Je zult
ervaren dat je het na twee of drie namen al over een persoon hebt die je alle twee kent en vervolgens de
historische anekdotes ook nog boven tafel komen”. Met deze informatie ging ik de eerste beste verjaardag
aan de slag. De kennis die ik aansprak is iemand die ik al wat langer ken, maar geen enkel idee had van wat
er tussen ons aan “historische” raakvlakken zou kunnen zijn.
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Het begon allemaal met een discussie over de nieuwe Centrumplannen van de Gemeente Barendrecht
waarbij de naam Dirk Vermaat werd genoemd. “Vermaat, dat is de naam van mijn moeder, ze was een zus
van Piet Vermaat” aldus deze kennis. Dat de lijn na slechts één naam zo kort kon zijn had ik niet
verwacht. Natuurlijk kende ik Piet Vermaat en zijn winkel, samen met moeder werden daar in de vijftiger
jaren van de vorige ecuw de boodschappen gedaan. De “buurtsuper” in het oude dorp met op de hoek
van de Singel drogist Van Weijen en aan de overkant Piet Goudt. Hierna volgde een serie namen en
gingen we terug in onze gezamenlijk historie. De kennis vervolgde: “De ouders van Piet Vermaat, mijn
grootouders van moeders kant, dat waren Pancras Vermaat (1885-1929) en Kuiniertje de Waard (1883-
1964) en zij zijn gehuwd in 1905. Zij kregen vier kinderen, Jantje (1906-1994), Pieter (1909-1995),
Elizabeth (1910-1998) en mijn moeder Aaltje (1911-2003). Omdat Pancras Vermaat als kostwinner in
1929 overleden is, heeft men een melkhandel gekocht of is men zelf begonnen. Uiteindelijk denk ik dat
dat het begin was van de kruidenierswinkel van Ome Piet. Enkele bijzonderheden volgden: Tante Jannie
(Jantje) had geen kinderen, de andere kinderen dus mijn moeder, tante Bets, en Ome Piet hebben hun
oudste zonen allemaal vernoemd naar opa Pancras. Een bijzonder detail: in 2010 zijn er slechts 80
personen in Nederland die de naam Pancras als eerste voornaam hadden. Toen mijn opa en oma in 1905
trouwden kwam het voor dat er voor die gelegenheid een slaapkamerkast gemaakt werd. Deze kast staat
nu nog steeds bij ons in de woonkamer. Piet Vermaat was getrouwd met Dirkje Maria van der Vorm
(1910-2000). Deze vrouw is waarschijnlijk weer in familie verbonden met Van der Vorm, boer aan de
Voordijk waar onze cerste poes “Kareltje” vandaan kwam en ik in de lagere schoolvakanties ging
“bonenplukken”, voor twee gulden vijftig per volle geplukte veilingkist.

Hoezo ... korte lijnen?

LZoekplaatje

Maaike Roomer-van Roosmalen

Vorige zoekplaatje

Op het zoekplaatje in het vorige Contactblad (144)
ontvingen we vrij snel een reactie van de familie Visser
uit Barendrecht. De foto van een groep personen
tijdens het oogsten van groente, mogelijk bloemkool,
was bekend bij deze familie, maar het was ook nu en
tijdens een eerder contact nog niet duidelijk geworden
wie de personen op de foto zijn. Ook werd genoemd
dat het vermoedelijk bij de familie Van der Ent kon
zijn, die destijds aan de Noldijk woonden, maar ook
hierover hebben we geen duidelijkheid ontvangen. De
plaats van de opname is wellicht wel zoals gedacht,
tussen de Ziedewijdsedijk en Heerjansdam.
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Nieuw zoekplaatje

Het nieuwe zockplaatje in dit Contactblad betreft weer een foto met personen die ons onbekend zijn. Het
is een opname van rond 1960 toen rolschaatsen onder de jeugd een gewild tijdverdrijf was. De plaats roept
wel herinneringen op, namelijk het schoolplein achter de Openbare Lagere School aan de Evertsenstraat.
Het hoofd van de school was meester Roost, een bekende onderwijzer uit die tijd was meester de Hullu en
niet te vergeten juffrouw van Loo. Tijdens de vakantie, maar zeker ook na schooltijd was het gezellig druk
op het plein achter de school. De jeugd van toen, in de leeftijd van twaalf tot vijftien jaar, voornamelijk
afkomstig uit de omgeving van de Zeeheldenbuurt, draaide daar hun rondjes met tussendoor een
wedstrijdje hardrijden. Op de foto twee meisjes sierlijk rijdend op het plein, met op de achtergrond de
huizen aan de Eerste Barendrechtseweg. De man die zichtbaar het schoolplein aan het schoonvegen is kan
de conciérge zijn, maar is bij ons ook onbekend.

Is er iemand die ons aan de desbetreffend namen kan helpen?

De dokter van toen!

Maaike Bakker

Bron: www.meeopdewind.nl

Er zit niet anders op. Eén dezer dagen moet ik naar de dokter. Hoe vervelend het ook is. Ik moet toch een
keer van die vervelende hoest af. Laat ik het maar niet langer uitstellen. Laat ik vanmiddag maar meteen de
koe bij de horens vatten.

Voor mijn oog ontrolt zich het beeld van een volle wachtkamer. En aansluitend uren wachten. We hebben
een vreemde dokter op ons dotp.

Iedereen kent hem dan ook. Dokter Dros is een begrip op Barendrecht.

Als hij vindt dat je bezoek niet nodig is sta je in een paar minuten op straat. Maar aan de andere kant
neemt hij ook alle tijd voor je, en krijg je zijn volle aandacht. En dat vertaalt zich dus in een vaak overvolle
wachtkamer en lange wachttijden.
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“Zo,” zegt mijn moeder als ik mijn jas aantrek, “ik had niet meer verwacht dat je nog zou gaan
“Ik ben toch wijzer dan u denkt, dat ziet u maar weer!”

Ik groet, trek de deur achter mij dicht en stap op mijn fiets. Het is koud buiten. Ik zet de kraag van mijn
jas op, en trek mijn sjaal goed vast. Mijn handen zijn nu al koud, de wanten helpen dan niet meer.
Gelukkig is het maar een klein eindje.

Als ik de wachtkamer binnenstap, zie ik het al: Hartstikke voll Het is woensdagmiddag. Een uitgelezen
middag voor ouders met kinderen. Die zijn er dan ook in alle leeftijden. Dom dat ik daar niet aan heb
gedacht. Want het is vanmiddag natuurlijk extra druk. Er is met passen en meten nog een plaatsje voor mij
op het uiteinde van de bank. Als iedereen wat opschuift kan ik er nog net bij. Ik weet inmiddels ook al
achter wie ik aan de beurt ben. Ik kan mij nu geheel gaan wijden aan het wachten! Ik kijk om mij heen.
Wat schelen die mensen allemaal? En als op bevel hoor ik ineens van alle kanten gehoest en worden kelen
geschraapt. Ik wil bijna zeggen: ja, ja ik weet het, ik zit in de wachtkamer van de dokter en wij zijn allemaal
verkouden. En gedeelde smart is halve smart!

Maar iedereen kijkt nietszeggend voor zich uit. Na de hoestbuien wordt het weer rustiger.

Wat een harde banken zijn dit toch. De dokter schiet geen draad op. Ik zit hier al een hele tijd en er zijn,
zeggen en schrijven, twee mensen naar binnen gegaan. Hoe lang gaat dit duren?

“Nou als ik dat geweten had,” zegt een oude man naast mij, “dan zou ik een andere dag hebben
uitgezocht”. “Het is hier iedere dag druk”, zegt een jonge vrouw. “Ik heb hier al heel wat uurtjes met
wachten doorgebracht”.

Wat kan je er aan doen denk ik bij mijzelf. Niets. Het enige is, je ziel in lijdzaamheid bezitten. Het praten
maakt de wachttijd niet korter, maar in ieder geval wel gezelliger. Er komt wat meer leven in de brouwerij.

De kinderen worden het inmiddels ook spuugzat. Ze gaan dreinen en zeuren.
Gelukkig, daar gaat het belletje weer. Een man van rond de vijftig staat op een loopt kwiek naar de
spreckkamer. In ieder geval weer een stapje verder. De man loopt twee minuten later al weer door de gang
naar buiten. De bel zal zo wel wéér gaan. Maar nee, de deur gaat open en daar staat de dokter. Breed en
groot! In de deuropening. Een man met gezag. Een autoriteit! Het wordt stil in de wachtkamer. Zelfs de
kinderen houden zich gedeisd. ledereen is in afwachting. Wat gaat er komen?

Voormalige woning dokter Dros aan de Dorpsstraat
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De dokter kijkt speurend rond in de wachtkamer. Zijn blik blijft rusten bij een dame van rond de veertig.
Zijn arm gaat omhoog. Zijn vinger wijst naar de betreffende dame en hij zegt: “jij mag naar huis! En jij
ook”, gaat hij verder. “En jij bent twee dagen geleden nog geweest! En jij de vorige week. Jullie mogen
allemaal naar huis!”

De mensen die zich weten aangesproken staan bedremmeld op en sluipen weg. Ik weet niet waar ik het
zoeken moet!

“En ga jij maar met mij mee naar binnen,” zegt hij vriendelijk tegen een meisje. De dokter loopt weg alsof
er niets is gebeurd. Ik hoor de buitendeur in het slot vallen. De mensen zijn nu buiten. Zijn ze boos?
Beschaamd? Beledigd? Ik weet het niet.

De wachtkamer is aardig uitgedund. Ik ben ineens een stuk opgeschoven. Dat is een prettige
bijkomstigheid. Het wordt gelukkig ook weer wat levendiger. Er wordt weer gepraat en de kinderen zijn
gelukkig ook weer van de partij!

En ineens ben ik aan de beurt.

“Zo,” zegt de dokter, “vertel eens, wat is er aan de hand?” Hij neemt alletijd voor mijn verhaal over hoest
en keelpijn en slecht slapen. “En wat dacht je,” zegt hij, “daar moet de ‘pillendraaier’ maar eens naar
kijken?” Hij kijkt mij lachend aan! Als hij heeft geluisterd en mij beklopt, zegt hij: “Het is goed dat je
gekomen bent. Je hebt een fikse bronchitis. Ik ga een goed drankje voor je uitschrijven. En dan zul je ook
wel weer beter gaan slapen. Gaat het goed met je moeder?” Ik knik. “Ja hoor, het gaat prima met haar.”

Even later sta ik buiten. De weggestuurde mensen zijn natuurlijk ook al lang thuis. Ik herinner mij opeens
weer dat de dokter, de vorige keer toen ik wegging, vroeg of er veel mensen in de wachtkamer zaten. En
dat hij toen zei: “daar ga ik eens even iets aan doen!” Toen heeft hij natuurlijk ook mensen naar huis
gestuurd.

Thuis vertel ik het verhaal aan moeder.

“Ja, het is een rare pias,” zegt ze.”

“Wie weet stuurt hij mij de volgende keer ook naar huis”, zeg ik.

“Nou dat zal wel niet hoor. Hij kent zijn pappenheimers wel,” zegt moeder.

Dokter Dros () ap 3ijn afscheidsfeest
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Genealogie elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot 13.00 uur
Afaifte goederen elke dinsdag van 11.00 tot 15.00 uur
Bestuur
Voorzitter mw. J.P. Schaap
Secretaris mw. J.W.M. Verboom-van Geenen
Penningmeester ~ J.E.]. Blinde jr
Leden mw. M.H. de Bruijn-Veenman
W. van Helden
J. Kooy
D. Mooyaart

J. Verschoor

Ledenadministratie
mw. N. Verschoor

Contactpersonen werkgroepen

Archieven Oud Barendrecht en Genealogie
mw. M.H. de Bruijn-Veenman
mw. J.P. Schaap

Barendrecht van vroeger op ansicht, foto en film
Algeneen A.G. van de Garde
Digitaal fototeam ]. Verschoor

Bibliotheek en Archief
C.W. Vermeer
Bodemonderzoek
Algeneen T.C. Blinde
Bebheer vondsten en documentatie
vdor 1995 mw. C.G. Ratsma-Stouten
na 1995: L. Louwerse
tegels: mw. L.M.M. Hagendijk
Documentatie ontwikkeling Barendrecht
T.D. van Wijk
Monumentenzorg
J. Kooy

Nieuws- en Advertentieweekblad De Schakel
mw. N. den Otter

Tentoonstellingen
mw. J.W.M. Verboom-van Geenen

Restauratie en onderhoud/voorwerpen
W.M. Groenenboom

Website-beheer
P. Dreef
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Gouwe 3¢
2991 CJ
Barendrecht
0180 623600
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APK keuring

“Vakmanschap en
persoonlijke service

Periodiek onderhoud

Bandenservice )
als basis van

Volledige aircoservice veel veilige kilometers”

Schadeherstel
Zomer- / Wintercheck
Accessoire inbouw

Reparatiewerkzaamheden

Voordijk 267 | 2992 AL Barendrecht Tel.: 0180-654794 | E-mail: info@autoservice-groenenboom.nl

Rijsdijk, Strijen (078) 6741801
6744515

Voor uw vrachtje
zand, grind, grond of
mijnsplit en andere
verhardingen

HOUTHANDEL

Fa. GEBR. MULDER

VUREN GRENENHOUT DEUREN-PLATEN

Ziedewij 3

2991 LA Barendrecht
Tel. 0180 613173

Fax 0180 611342

Als makelaar en taxateur
weet Frits Markus 'Markant'
wat er in de onroerend
goed wereld te koop is
Natuurlijk niet het Vrijheids-
beeld. Maar de makelaars-
kennis is bij 'Markant' wel
in huis om alle andere
projecten aan te kunnen
Wilt u een huis verkopen
of zoekt u een ander huis,
wenst U een zorgwvuldige
taxatie of een objectief
hypotheekadvies kom
dan gerust eens langs
Graag bespreken wij met
u de mogelijkheden en
voordelen die 'Markant' u

F/\p

kan bieden
U vindt 'Markant' aan de
Middenbaan 94. 'Markant'
\ is geopend van maandag
FRITS MARKUS MAKELAAR & TAXATEUR 0.G NVM toten met zaterdag!

Middenbaan 94 - 2991 CT Barendrecht. Tel.: 0180 - 620 099 Fax: 0180 - 611 585

QTAXI BAKKER

gastheren op de weg

Barendrecht (0180) 613 047

Ridderkerk (0180) 468 222

www.dajong.computervrienden.nl
—Dajong Computervrienden

iBoerhaavelaan 7. 2992 KB Barendrecht
telefoon’ 0180-625130°

e-mail dajong@helpt.nl. =
WWW. dajongcomputenmenden nl




compleet. Elk stukje op zijn

i

ensics is een deskundige, multidisciplinaire en bovenal onafhankelijke private dienstverlen
terreinen van het voorkomen, onderzoeken en/of herstellen van onregelmatige, onrechtmatige
strafbare gedragingen in een voornamelijk financieel-administratieve context.

- Voor onder meer fraudeonderzoek, procesondersteuning, faillissementsonderzoek en schadebereke-
ningen kunt u bij ons terecht. Bezoek onze website voor een uitgebreid overzicht van onze diensten,
artikelen en nieuwsberichten.

www.sbv-forensics.com 0900-fraudevrij info@sbv-forensics.com

R

Witter
Elektrotechniek

Koolmees 29
2986 VB Ridderkerk

Telefoon: 0180 - 423382
Mobiel: 06 - 22395062

SHop

wiki

.com

e verbouw
° nieuwbouw

In het centrum van Barendrecht
moet u zijn voor:

= Centrale verwarming

Aan n em i nnged r ij f « Vloerverwarming

« Warmwatertoestellen
J B EVE L AN D E R + Gashaarden en gevelkachels
" = Oliegestookte Zibro Kamin kachels

+« Installatiematerialen

L] a a n bo UW :O‘II%AI « IJzerwaren en tuinartikelen
G“‘R.Aﬁf = Machines en gereedschappen

e onderhoud -onninkggz ”.

Bijdorp-zuid 3 - 2992 LD Barendrecht - Tel (0180) 61 98 32 Koop bij de zaak, waar u slaagt
bevelander@solcon.nl - www.jbevelander.nl Bij de vakman met 85 jaar ervaring

2e Barendrechtseweg 184 - Telefoon 0180-61 28 66 - Telefax 0180-62 07 04

KONIJNENDIJK

BARENDERECHT
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